Abba Medley CHOREO

Dancing queen

Stil staan

Ahahah..

Ohohoho...

You can dance,

Stap rechts opzij / kruis achter / stap rechts /tik links
you can jive,

Stap links opzij/ kruis achter/ stap links/tik rechts

having the time of your life

Op Ha stap/tik start naar rechts,

Ooo..

Sta stil . je rechtervoet staat al links zet je neer . voeten iets uit elkaar.
see that girl

Op see met rechterarm en wijsvinger naar voren wijzen

, watch that scene

Op watch met rechterarm en wijsvinger naar voren wijzen ( beide armen zijn nu naar
voren)

, diggin the Dancing Queen

Stil staan en op Queen armen gelijk laten zakken met handpalmen open

Mamma Mia

Stil staan

Just

Rechterarm met gebalde vuist hoekbeweging maken
One

Rechterarm naar beneden ( strakke beweging)
look and I can hear a bell ring

One

Linkerarm met gebalde vuist hoekbeweging maken
More

Linkerarm naar beneden ( strakke beweging)

look and I forget everything, 0-0-0-oh

Mamma mia, here I go again

My my, how can I resist you?

Mamma mia, does it show again?

My my, just how much I've missed you

Couplet : dubbele stap tik, start naar rechts op BROKEN
Yes, I've been brokenhearted

Blue since the day we parted

Why, why did I ever let you go?

Mamma mia, now I really know

My my, I could never let you go OP GO staan we stil



SOS

Stil staan

So when you’re near me, darling can’t you hear me

S.O.S.

Op S stap met rechts naar voren O.S draai met je lichaam naar rechts

The love you gave me, nothing else can save me

S.O.S.

Op S. stap met linker voet op de plaats ( geen stap vooruit) O.S draai met lichaam naar
links.

When you’re gone

How can I even try to go on?

When you’re gone

Though I try how can I carry on? OP ON draaien we weer terug zodat we recht komen te
staan)

Honey Honey

Behalve de Bassen. Zij bewegen hele nummer alleen stap/tik start op rechts.
We starten op de 2° Honey met stap tik naar rechts , daarna naar links.

Honey honey, how you thrill me, ah-hah, honey honey
Honey honey, nearly kill me, ah-hah, honey honey

Als je start met zingen neem je de pose aan tot eind couplet ( dizzy)

Bij Dizzy ga je weer recht staan en maak met je linker hand een Dizzy beweging naast je
hoofd.

Pose: linkerhand in zij( heb je al)

Draai naar rechts ( rechtervoet staat dan voor, voeten uit elkaar )

Door je rechter knie zakken en daar je rechter hand opleggen.

I'd heard about you before

I wanted to know some more

And now I know what they mean, you're a love machine

Oh, you make me dizzy (draai recht en maak dizzy gebaar naast hoofd)

Let op je hand weer in je zij! Zelfde als vorige couplet.

Alleen nu bij Thing overeind komen en halve cirkel maken met je linkerhand
Honey honey, let me feel it, ah-hah, honey honey

Honey honey, don't conceal it, ah-hah, honey honey

The way that you kiss goodnight (The way that you kiss me goodnight)

The way that you hold me tight (The way that you're holding me tight)

I feel like I wanna sing when you do your thing (draai recht en maak halve circle met
linker arm)

Lay all your love on me

Stil staan

But now it isnt true Op true ALTEN naar stukje naar rechts draaien ( rechtervoet staat
voor, voeten iets uit elkaar)



Now everything is new Op new SOPRANEN zelfde naar links
And all Ive learned Op learned BASSEN zelfde naar rechts
has overturned Op turned MEZZO’s naar links

I beg of you......

Dont go wasting your emotion

Lay all your love on me

Dont go sharing your devotion

Lay all your love on me Op me draaien we allemaal weer naar voren.

Voulez vous

Stil staan.

Degenen die ah-ha zingen buigen als zij dit zingen naar een buurman/vrouw
Mag zowel links als rechts van je zijn.

Voulez-vous (ah-ha)

Take it now or leave it (ah-ha)

Now is all we get (ah-ha)

Nothing promised, no regrets

Voulez-vous (ah-ha)

Aint no big decision (ah-ha)
You know what to do (ah-ha)
La question cest voulez-vous
Voulez-vous

Thank you for the music

So I say ( stil staan)

Op thank starten met stap/tik eerst naar rechts,.
Thank you for the music, the songs Im singing
Thanks for all the joy theyre bringing

Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?

Without a song or a dance what are we?

So I say

Op Thank staan we stil.

thank you for the music

For giving it to me...



